Intense liefdesgeschiedenis
met een flinke rafelrand
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ervé Joncour, hoofdpersoon
in ‘Zijde’, 18 op het eerste
00g een serieuze man, niet
“snel van zifn stuk te krijgen. Zijn
vroww Héléne betekent alles voor
bem, samen hebben ze een goed le-
ven. Yoor ziin werk reist Joncour elk
jaar een paar maanden naar Syrié
om daar etjes.van da zijderupsen ta
kopen. Het dorp waar hij woont in
Frankrijk, Lavilledieu; leeft van de
zijdeteelt, dus het is belangrijk dat
hij goede eitjes mee terug neemt.
‘We schrijven 1861, "Madame Bova-
1y’ is al-geschreven, maar elektrici-
teft is nog een illusie: , Misschien is
het goed oin te verduidelijken dat
het om een negentiende-eeuwse ge-
schiedenis gaat: dan hoeft niemand -
viiegruigen, wasmachines en psy-
choanalisten te verwachten, Die ko-
men er nainelijk niet in voor.”
Porgy Franssen speelt voor de
tweede keer een monoloog nagr een
-boek van de ltalizan Alessandro Ba-
ricco. De afgelopen twee seizoenen
speelde hij "Novecento - pianist der
oceanen’ en nu de bekroonde novel-
le *Zijde’ uit 1996. Eenmonoloog,
maar zonder vierde wand, Franssen.”
vertelt het ons cerder. Wij zitten in

een carré om hem heen en hangen

zan zijn lippen. Je kunt een speld
horen vallen. De acteur pendelt
heen en weer tussen {wee eilandjes
van attributen. Het ene steit Frank-
rijk voar, het dorp, het andere is }’a-
pan, de onbekende wereld met zijn
mystﬁnes

Als er een virus opduikt, raken de
eitjes van de zijderupsen uit het
Midden-Oosten besinet. joncour
moet het verderop zoeken, in Japan.
Hij gaat op reisen komt uiteindelijk.
bij de wijze Hara Kei terecht die
hem kan geven wat bij zoekt. De
man intrigeert hem, maar de vrouw
met het gezicht van een meisje en
de niet-oosterse ogen aan diens zij
de laat hem niet meer los. De twee-
de keer windt hij een brieffe, van
haar: "Kom terug of ik ga dood.’ Die
katme Joncour wordt rusteloos, zHn
eigen vrouw Héléne kent hem niet
meer,

Prima ingredidnten voor een mee-
slepend liefdesdrama, dat niet af-
loopt zoals je denkt, zodat de aan-
dacht tot op het laatst blijft, Onder
tussen 1aaf je je aan de stem van Poz-

__ gy Franssen en nog meer aan die

prachtig poétische taal van Baricco.
Het Klankdecor van David Dramm
valt maar af en toe op, meestal on-

dersteunt het juist de taal van het
verhaal. "Zijde’ is mooi, melancho-
lisch, niysterieus en intens.
Fen liefdesgeschiedenis dus, maar
thet een flinke rafelrand. Want, zo-
als de schrijver zelf stelt en Frans-
sen ons dus vertelt: ., Maar als het
niet meer was dan dat, zou het niet
de moeite waard zijn haar te vertel-
len. Er komen verlangens in voor,
en pijnen, die je heel goed kent,
maar je hebt er geen echre naam
voor om ze mee aan te duiden.” Au.
' Rinske Wels



