Orkater speelt oorlogje

Rennen als

kip

zonder kop

Onze jongens in Uruzgan. Theatermakers Leopold Witte en
Geert Lageveen maakten er een toneelstuk over: 'Kamp Hol-
land’. We zagen het al eerder, 'embedded kunstenaars en arties-
ten’ die afreizen naar Afghanistan kunnen rekenen op een hoop
publiciteit, zo ook deze muzikale voorstelling van Orkater.
Toch rijst de vraag of Witte en Lageveen geen beter toneelstuk
hadden geschreven als ze er niet naartoe waren gegaan. Als ze
hun verwarring hebben willen overbrengen over wat ze er aan-
troffen, dan is dat in elk geval gelukt.

Wat we zien is een groep sol-
daten die wordt gedrild op de
symfonische, soms psychede-
lische rockmuziek van de
band Susies Haarlok. Alle ac-
teurs en muzikanten lopen in
hun ondergoed, een goede
vondst om de kwetsbaarheid
van de militairen weer te ge-
ven. Ze vertellen waarom ze in
het leger zijn gegaan, het ene
motiefnogtrivialer dan het an-
dere: lekker buiten werken,
tijdje naar een warm land, ver-
zot op sport en inspanning,
groot rijbewijs halen.

Niemand, maar dan ook nie-
mand, is vrijwillig soldaat ge-
worden om de wereldvrede te
bewaren of om oorlog te voe-
ren.

"Kamp Holland’ is geen po-
litiek statement, en als er al
een oordeel in zit, reikt dat
niet verder dan dat jonge men-
sen zich drie keer zouden moe-
ten bedenken voordat ze stoer
besluiten om voor defensie te
gaan werken. Dat realiseren
de soldaten zich misschien als
ze woest aan het rondrennen
zijn, voortgejaagd door auto-
ritaire bevelhebbers en de
beukende en scheurende klan-
ken van de band.

Het probleem van ’Kamp
Holland’ is dat er behalve het
geluid niet zo heel veel binnen-
komt. Ja, de platte soldatenhu-
mor, daar krijgen we wat van
mee, maar de dood van een
van de jongens blijft op een
vreemde manier afstandelijk,
zelfs als Lageveen er als de va-
der van de jongen een mono-
loog over afsteekt.

Het boekje 'Tragische hel-
den’ van Witte en Lageveen -
een verslag van hun twee we-
ken in Kamp Holland - ligt ten
grondslag aan de voorstelling.

,»»Op tragikomische wijze be-
schrijven zij de dagelijkse be-
slommeringen van 'onze jon-
gens’ in Uruzgan”, meldt de
flaptekst en daar is het met
'Kamp Holland’ kennelijk
misgegaan. De lat lag dus al
niet erg hoog, maar de voor-
stelling is zelfs niet tragiko-
misch, laat staan ontwrichtend
of kritisch: op zijn best is
‘Kamp Holland’ sympathiek
te noemen, maar het gevoel
resteert dat er meer had inge-
zeten.
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