Hallucinerend
muziektheater

Jos Schuring

Amsterdam % Ergens in Amster-
dam-West onderin de catacomben
van het grote industriepand van Or-
kater achter een dubbele deur is een
kleine studio. Lore Dijkman zit op
de grond achter haar lap steel guitar.
Freek den Hartogh en Krisjan Schel-
lingerhout zitten achter de drums
en toetsen. De ruimte staat vol met
instrumenten. De muziek Kklinkt
hoogst origineel. De drie repeteren
’Schotland’, een volstrekt eigenzin-
nige muziektheaterproductie.

Ze kennen elkaar van de toneelaca-
demie Maastricht en speelden in
uiteenlopende voorstellingen. On-
der meer bij Toneelgroep Maas-
tricht. Schotland is hun eerste eigen
muziektheaterproject en al weer de
veertiende productie die Orkater
uitbrengt in de serie Nieuwkomers.
Hierin krijgt jong talent de gelegen-
heid een eigen voorstelling te ont-
wikkelen met professionele begelei-
ding.

Arnon Grunberg

Schotland is afgelopen zomer al ge-
speeld op twee festivals maar reist
nu langs de theaters. Het is geba-
seerd op het boek De heilige Anto-
nio van Arnon Grunberg en gaat
over het scheppen van een werke-
lijkheid, vertelt Krisjan. ,,Je ziet
twee broers en een meisje. De broers
hebben hun huis gesloopt en doden

de tijd met muziek en spelletjes
waarin ze hun ongebreidelde fanta-
siede vrije loop laten. Ze wachten op
de terugkeer van Frank die hen be-
loofde een hotel te bouwen waarmee
ze rijk zouden worden. Dan komter
een meisje langs. Zij wordt de speel-
bal van de broers. Ze heeft geen
naam en wordt door een van de
broers 'poesje' genoemd. Het meisje
wil flamencodanseres worden in
Schotland omdat daar geen flamen-
codanseressen zijn. Denkt ze.”

Lore schreef de tekst en vroeg de
twee acterende musici om daar mu-
ziek en liedjes bij te maken. Lore:
,,Maar we wilden wel dat muziek en
tekst heel nauw op elkaar aanslui-
ten. Dat is goed gelukt, het loopt
voortdurend in elkaar over. Er zit
ook muziek onder de dialogen en
het is zo een hecht geheel gewor-
den.” De muziek valt op door prach-
tig harmoniérende stemmen en een
variéteit aan klankbeelden die zo-
wel elektronisch als akoestisch tot
stand komen. Freek: ,,Krisjan en ik
houden erg van Zappa en dus niet
van voorspelbaarheid. We doen sa-
men de leadzang. Soms acteren we
achter onze toetsen en drums en dat
is best lastig.” Lore: ,,Schotland is
een voortdurend spel tussen wat ge-
beurd had kunnen zijn of wat nog
zou kunnen gebeuren. Je zou het
hallucinerend kunnen noemen
maar er is ook een bepaalde realiteit

voelbaar. Er gebeurt eigenlijk niet
zo veel. De jongens spelen veel, mij-
meren in hun muziek en hebben ei-
genlijk niet echt een doel.” Dat
klinkt als Beckett of Tsjechov. Lore
knikt instemmend. ,,Maar dit is wel
in het nu. Als je nu naar Moskou
wilt, dan ga je gewoon.”

Het toneelbeeld wordt gevormd
door grote gele opblaasobjecten. Lo-
re: ,,Dat zijn min of meer vier eilan-
den met ongekende mogelijkheden.
Krisjan wordt er zelfs letterlijk en fi-
guurlijk door opgetild. Het decor
ademt mee met de fantasie van de
jongens.”

Schotland van Orkater is te zien van 15
tot en met 17 januari in de Toneel-
schuur in Haarlem.
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